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Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 
wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

Welkom en mededelingen 

 

- voorbereiding 

 

Intochtslied  NLB 695:1,3 
 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 
 

Bemoediging en groet 

 
Drempelwoord 

 

Lied   NLB 695:4,5 
 

Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 

Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 
 



Kyrië & Gloria 

 

* beden afgewisseld  NLB 281:1, 2, 3 en 4 
 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 
 

Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

 

Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

 

Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

 
* glorialied  NLB 281:6,7,10 

 

De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

 

Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! 

Amen. Halleluja! 

 
Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 

 
Wegwijzing    

 

- het Woord 

 

 

 

 
 



Lied   NLB 834:1,2 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 

Lezing    Joh. 11:1-8 

 
Lied   NLB 834:3 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 
 

Prediking 

 

Lied   NLB 653:1,4,6,7 
 

U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 

 

Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 



Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 
 

O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 
 

- gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis      

 
 

Gebeden 

Inzameling van de gaven:    1e Diaconie 2e  Pastoraat en Eredienst 
 

Lied   NLB 642:1,5,7 

 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 
 

De donkere weg die Hij betrad 

komt uit in ’t hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 

worden aan Hem gelijk. 

 
Nu is op aard geen goede daad 

meer tevergeefs gedaan, 

want wat gij goed doet is als zaad, 

dat heerlijk op zal gaan. 
 

Zegen 

 
Wilhelmus  NLB 708:1,6 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 



blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 
 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omzien naar elkaar 

Dhr. J. Harms, Leemweg, verblijft in Oldersheem om aan te sterken 

Mw. D. Schuttrups, Jagerslaan, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97, 

7825 TC Emmen.  

Mw. J. de Vries-Gankema, Kennedystraat, verblijft in de Bleerinck, 

Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen. 

 

We bidden voor wie de moeiten en de last van het leven dicht op de huid 

komt. We zien daarin naar elkaar om. Dat zeggen ook gebedswoorden die 

ik vond van Peer Verhoeven: 

 U bent als liefde alleen te beleven 

U schuilt in het hart van hen die 

simpel en bescheiden goed doen. 

 

Geen inloop bij ds. Gerda 

Op dinsdag 5 mei ben ik niet in de consistorie voor de open inloop. 

Op dinsdag 12 mei bent u weer van harte welkom! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: dhr. C. Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. G. Lensink, Schakelpad. 

 

Gemeenteavond. 

Woensdag 13 mei 2026 is er een gemeenteavond. 

Aan de orde komen de jaarrekeningen 2025 van Kerk en Diaconie. 

Ook zal de opdracht werkgroep Toekomst besproken worden en de leden 

van deze werkgroep worden voorgesteld. 

U krijgt ook de gelegenheid vragen aangaande onze gemeente te stellen. 

De kerkenraad nodigt u hierbij van harte uit. 

  

Namens de kerkenraad H. Lanjouw-Ensink, scriba 

 

 

 

 

 



Kerkenraadverkiezingen. 

In de plaatselijke regelingen is vastgelegd dat de verkiezing van 

ambtsdragers jaarlijks plaatsvindt op 1e Pinksterdag  

Voor dit jaar zijn dit de volgende kerkenraadsleden:  

 

Kerkrentmeester: 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

De heer C. Douma 

 

Ouderling/Scriba: 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Mevrouw H. Lanjouw-Ensink 

 

In deze vacature stelt de kerkenraad voor: 

Mevrouw E. J. Zondag-Boonstra,  

eventuele bezwaren kunnen tot 8 mei ingediend worden bij de scriba van 

de kerkenraad mevrouw Hilly Lanjouw.tel. 0629077167 

 

Rommelmarkt -  kofferbakverkoop 

Op zaterdag 6 juni 2026 wordt er opnieuw een 

rommelmarkt/kofferbakverkoop georganiseerd op het terrein naast de 

Zuiderkerk. Onze eigen inbreng bij de markt is kleinschaliger dan in het 

verleden. 

Het plan is om een combinatie te maken van verkoop door de kerk zelf en 

verhuur van kavels aan particulieren die hun eigen spullen willen 

verkopen. Zo ontstaat er hopelijk een goed gevulde markt. 

• Er komen kramen met ingezamelde spullen voor verkoop ten bate 

van de kerk. ( welke door leden van onze kerk ingebracht  kunnen 

gaan worden op de derde zaterdag van de maand mei van 10.00 

uur tot 12.00 uur. Geen grote objecten zoals koelkasten, meubels 

of andere grote spullen) 

• Een aantal kavels wordt verhuurd aan derden voor een kofferbak 

verkoop.( dus ook u kunt een kavel 20 m2 huren voor eigen 

verkoop  €20 per kavel ) 

• Catering en toiletten worden door vrijwilligers verzorgd. 

Wilt u meedenken of helpen bij de organisatie? Neem dan contact op met: 

Cor Flokstra - 0591 553567 

 



Duiven vouwen 

Volgende week GEEN duiven vouwen  i.v.m.  5 mei, maar dat we op 12 

mei nog 1 keer bezig gaan ? 

 

Koffiemorgen Veurkamer. 

Woensdagmorgen 6 mei koffie drinken in de Veurkamer, 2e verdieping, 

aanvang 10.00 uur. 

Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen in de  de Veurkamer U bent van harte welkom. Loopt u ook 

binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 

 
Zondag 10 mei 

Voorganger: Drs. R. Stoel 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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